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Vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) aan de ministers van Justitie en voor Wonen, Wijken en Integratie over het door Marokkaanse jongeren in brand steken van een kerk in Gouda. (Ingezonden 26 november 2008)
1

Bent u bekend met het bericht dat Marokkaanse jongeren een brandbom tegen een kerk in Gouda hebben gegooid? 1) 
2

Deelt u de mening dat deze aanslag maar weer eens aantoont dat dit Marokkaans straattuig onze cultuur en samenleving gewoonweg veracht? Zo neen, waarom niet?

3

Hoe beoordeelt u het dat door de kwalijke islamisering van onze samenleving de kerk, nota bene het symbool van onze christelijke traditie, niet eens meer veilig is?

4

Waarom heeft u deze schoffering door moslims van onze samenleving en van de christelijke gemeenschap niet meteen scherp veroordeeld?

5

Waarom meet u met twee maten door nu niets te doen, terwijl dat duidelijk anders is in geval van bijvoorbeeld geweld tegen een moskee?

6

Deelt u de mening dat het bijzonder triest is dat ook de moslimgemeenschap geen stelling heeft genomen tegen deze misdaad, terwijl diezelfde gemeenschap zelf wel op hoge poten respect eist? Zo neen, waarom niet?

7

Wordt het niet tijd de moslimgemeenschap op te roepen om respect te tonen voor onze samenleving, omgangsvormen en kernwaarden?

8

Wat gaat u doen om de Marokkaanse intifada, die Nederland teistert, onmiddellijk de kop in te drukken, evenals de voortgaande islamisering van onze samenleving?

9

Erkent u de noodzaak om volhardende straatterroristen die niet in bezit zijn van uitsluitend de Nederlandse nationaliteit uit Nederland te verwijderen, evenals hun ouders in geval de raddraaiers minderjarig zijn?

1) http://www.elsevier.nl/web/10213096/Nieuws/Nederland/Marokkanen-gooien-brandbom-tegen-kerk-Gouda.htm?rss=true
