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Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over islam-gevaren voor reizigers naar Gambia. (Ingezonden 7 januari 2009)
 

1 

Kent u het bericht "Britten in Gambia voor kritiek op islam bestraft"? 1)

2

Is het waar dat een Brits echtpaar in Gambia is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een boete van 13.000 euro, omdat ze hadden gezegd dat Gambia "wegzakt in het moeras van de islam"?

3 

Herinnert u zich nog dat de president van Gambia eerder dit jaar heeft gezegd dat hij "het hoofd wil afsnijden van iedere homoseksueel die het land niet verlaat"? 2)

4 

Deelt u de mening dat hierdoor de mensenrechtensituatie in Gambia bijzonder slecht is? Gaat u dit aan de orde stellen in de VN Mensenrechtenraad en eisen dat Gambia daar wordt veroordeeld? Zo nee, waarom niet?

5 

Gaat u een reiswaarschuwing uitvaardigen om de burgers te waarschuwen voor de gevaren van het reizen naar Gambia? Zo nee, waarom niet?

6 

Gaat u in overleg treden met de reisbranche om te bereiken dat reisbureaus hun klanten waarschuwen voor de gevaren van een reis naar Gambia? Zo neen, waarom niet?

 

1) http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/582872/2008/12/31/Brits-echtpaar-in-cel-in-Gambia-voor-beledigen-islam.dhtml ; Het Parool, 31 december 2008

2) http://www.limburger.nl/article/20080522/ANPNIEUWS02/805220454/0/REGIONIEUWS04 

