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Geachte Monseigneur,

Hierbij wil ik u danken voor uw brief van 20 januari jl., waarin u mijn aandacht
vroeg voor de Koptische slachtoffers van de bomaanslag in Alexandrié. Ik
ondersteun van harte uw visie dat het opkomen voor rechten van religieuze
minderheden een essentieel onderdeel is van de bescherming van
mensenrechten. Ik zet me er daarom voor in dat godsdienstvrijheid een
prioriteit blijft in het Nederlandse mensenrechtenbeleid.

Naar aanleiding van het recente geweld tegen religieuze minderheden heb ik
daarom op 16 maart j.I. een gesprek gevoerd met een negental christelijke
geestelijk leiders. Onder hen bevonden zich de Aartsbisschop van de Syrisch
Orthodoxe kerk en priesters en voorgangers van verschillende kerken uit het
Midden-Oosten en Azié. Eveneens waren leiders van Joodse, Bahai- en
Ahmediya-gemeenschappen aanwezig. Tijdens de bijeenkomst heb ik met hen
van gedachten gewisseld over de bescherming van het recht op de vrijheid
van godsdienst en fevensovertuiging, Hoewel het me spijt dat u persoonlijk
verhinderd was aan dit gesprek deel te nemen, was ik zeer verheugd met de
deelname in uw plaats door dhr Jan Gruiters van IKV/PaxChristi, die sen
waardevolle bijdrage leverde,

De gedachtenwisseling was zeer behulpzaam in de voorbereiding van de
gesprekken die ik voer met de Tweede Kamer over de vrii eid van godsdienst
gesy

en levensovertuiging en mensenrechten in bredere zin. Zoals u signaleert in
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uw brief verdient dit thema ook d nodige aandacht op de politieke agenda



Binnen de EU en andere multilaterale fora zal ik mij onverminderd blijven
inzetten voor de bescherming en bevordering van de vrijheid van godsdienst

en levensovertuiging overal ter wereld.
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