Beste jongens en meisjes van groep * en juf *,
Hartelijk dank voor alle brieven die jullie mij geschreven hebben over Mauro.

Jullie brieven heb ik allemaal goed gelezen. Het lukt mij niet om iedereen persoonlijk een brief te
sturen. Daarom stuur ik deze brief naar jullie allemaal.

Jullie hebben mij geschreven dat jullie teleurgesteld en boos zijn omdat Mauro geen vergunning
krijgt om voor altijd in Nederland te blijven. Die teleurstelling en boosheid kan ik goed begrijpen.
Mauro is een groot deel van zijn leven in Nederland opgegroeid, hij gaat hier naar school, heeft
hier vrienden en is helemaal gewend geraakt aan Nederland. Het is dan ook niet leuk als zo iemand
terug moet naar een land waar hij al heel lang niet meer is geweest.

Het is niet gemakkelijk om als minister zo’n besluit te nemen, maar ik kan geen andere regels voor
Mauro maken dan er voor andere jongeren zijn. Dat zou niet eerlijk zijn tegenover andere kinderen
of jonge mensen, die net als Mauro, al heel lang hier zijn, maar wel terug moeten naar hun eigen
land omdat zij niet in de krant hebben gestaan of op tv zijn geweest.

Mauro heeft gevraagd of hij in Nederland mag blijven om hier zijn school af te maken en ik heb
besloten dat hij hiervoor tijdelijk in Nederland mag blijven.

Hoogachtend,

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
namens deze,



